
Figuurlijk dan, hè!



Bij Helmondse sportclubs is  
iedereen van harte welkom. 
‘Ok gai’ ook jij!
Door elkaar te waarderen en te gaan voor een sportiever Helmond, voelen tegen-
standers, teamgenoten, scheidsrechters, bestuursleden, vrijwilligers én supporters 
zich nog meer welkom. En zal de sportiviteit alleen maar toenemen.

‘Sport jij dit weekend in Helmond? Nee? Nou, ik gelukkig wel,’ zal een veelgehoord 
gespreksonderwerp worden.

Hieronder een aantal geheugensteuntjes, zodat je anderen kunt meenemen in de  
missie: want ‘Ok gai’ (ook jij) helpt mee aan een sportiever Helmond. Figuurlijk dan hè.

HH   Hartelijk. Humor. Wij ontvangen iedereen met open armen en humor. Ok gai magt 
hier komme. 

EE  Eerlijk is eerlijk. Je kunt veel zeggen over ons, maar we zijn goudeerlijk.  
Irlik is irlik. 

 

LL  Liefhebbers, dat zijn we. Van het spelletje en van het gezelschap van mensen. Éh, 
wai zin hier vur ons lol. 

MM  Met mekaar. Wij denken misschien wel dat we het alleen kunnen, maar dat is niet 
zo. Liever mi mekare, as allinig.  

 

OO  Open vizier. Ja, we zijn fanatiek. Gepassioneerd noemen wij dat. De bezoekers zijn 
dat ook. Wij waarderen elkaar daarin. Jazeker zin wai fanatiek, ok mi hèèndjes 
gève. 

 

NN  Normaal doen. De wereldkampioenschappen zijn dit jaar niet in Helmond. (Nie) 
Winne heurt durbai.  

 

DD  Doen! Door tussen onze vingers te tuffen (en natuurlijk een handtekening onder dit 
verbond) zweren wij dat we meehelpen aan een sportiever Helmond. Figuurlijk dan 
hè, want: het Helmonds Sport Verbond is iets van ons allemaal!


